Gespreksavond 26 oktober 2005
VERLOSSING AAN DE BRON

Verlost van de bron van de zonde

Vanavond gaan we in op verlossing van de bron van de zonde.

GROEIEN 30 minuten

Bijbelvers om te onthouden

Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen
zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één
zeer velen rechtvaardigen worden.

Romeinen 5:19

GESPREKSVRAGEN. (Bij gebrek aan tijd vraag 2 en 3 laten vallen)
Lees Romeinen 5:12-21

1. Adam en Jezus Christus staan beide aan het begin van een ‘rivier’.
Welke namen zou jij die rivieren geven ? Waar komen ze vandaan ,
waar leiden ze naartoe en welke vruchten brengen zij voort ?

2. Lees Jozua 3:14-17. In dit gedeelte wordt de “doodsrivier” de Jordaan
door de ark des verbond afgesneden.

Waar komt de Jordaan in uit ? Tot hoever gaat de afsnijding ?

Lees ook Ezechiél 47. Wat valt je op aan de nieuwe rivier die God
gaat maken ?

DIENEN / TOEPASSING 30 minuten

1. Hoe heb je in je eigen leven gemerkt dat je in een rivier stond met
vervuild water ?

Welke vruchten bracht of brengt dat voort in jouw leven ?

Wij mogen aanvaarden dat Christus ons tot de bron zuivert. Noem iets
op in je leven waarin een ingrijpende wijziging optrad nadat je Jezus
aannam ?

4. Geef naar elkaar aan welke dingen van de nieuwe rivier je in elkaars
leven ziet ?

5. Naar welke vruchten zie je uit ?



