
Gespreksavond 9 november 2005

GODS GESCHENK

Hij heeft alles verdragen, wat wij hadden verdiend- nu is ons alles
geschonken, wat Hij heeft verdiend

Doel van vanavond is het ontdekken van datgene wat God ons 
geschonken heeft doordat Hij voor ons aan het kruis is gegaan.

CONNECT 20 minuten

1. Maak een rondje aan de hand van de volgende vragen:

• Wat is het grootste cadeau wat je ooit gekregen hebt?

• Wat is het mooiste dat je zou willen ontvangen? 

AANBIDDEN 20 minuten

1. Denk eens na hoe we God kunnen aanbidden door iets terug te 
geven aan Hem. Bijvoorbeeld heel praktisch door schoon te maken in 
de kerk, een bloemetje voor een zieke enz. 

GROEIEN 30 minuten

Bijbelvers om te memoriseren

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods 
genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister
prijzen we ons gelukkig.

Romeinen 5:2

GESPREKSVRAGEN



1. Lees deze tekst een aantal keer hardop voor (indien mogelijk in 
verschillende vertalingen). Maak een rondje en probeer de tekst in 
eigen woorden te vertalen. Wat zegt het ons?

Lees Romeinen 5:1-11

2. Probeer aan de hand van dit bijbelgedeelte eens te ontdekken welke 
‘geschenken’ God voor ons heeft weggelegd. (leven in vrede, toegang
tot Gods genade, delen in Zijn luister, hoop) 

3. Wat zeggen deze ‘geschenken’ ons in ons eigen leven en herkennen 
we daar iets van?

4. Kun je nog andere geschenken bedenken, zowel aan de hand van de 
bijbel als in je eigen leven die God voor ons heeft weggelegd?


