
Gespreksavond 7 december 2005

De Wet van de Geest van het Leven maakt vrij

Verlost van de wet van de zonde

Vanavond staat de verlossing van de wet der zonde en de dood 
centraal door de wet van de Geest van het leven.

GROEIEN 30 minuten

Bijbelvers om te onthouden

Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want 
de wet van de Geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt 
van de wet van de zonde en de dood.

Romeinen 8:1-2

GESPREKSVRAGEN.    

Lees Romeinen 7:14-24

1. Wat ervaart Paulus in zijn leven als christen getuige deze verzen ? 
Tegen welke ‘wetmatigheid’ loopt hij op (vs 23) ?

2. Herken je deze strijd in je eigen leven ?

3. Wat is Paulus antwoord op deze situatie als je verder leest in 
hoofdstuk 8 ?

Extra teksten over de kracht van de Geest in je leven die je bij de 
voorbereiding kan gebruiken zijn (II Cor 4:7, Hebr 8:10, Ef. 1:19 en Coll 
1:29)

4. Wat vindt je van de volgende stelling ? : “Zorg ervoor dat je “ja” tegen 
de Geest en het leven belangrijker wordt dan het “nee” tegen de zonde en 
de dood“.


