
Kringavond 11 januari 2006

Hoop in moeilijke situaties

… toch zal ik juichen voor de HE E R , jubelen voor de God die mij redt. 
Habakuk 3:18

Deze les gaat over de hoop die we mogen hebben in moeilijke situaties. 
Hoe reageer je als op de een of andere wijze jou wereld in elkaar stort? 

CONNECT 30 minuten

Maak een rondje aan de hand van de volgende vraag:

Iedereen bedenkt een (moeilijke) situatie in zijn/ haar leven die hij/ zij 
recent heeft meegemaakt. Dit kan iets heel ernstigs zijn, maar 
bijvoorbeeld ook een periode van onzekerheid, twijfel of het niet ervaren 
van Gods aanwezigheid in je leven. 

Stel tijdens het delen vragen als:

• Hoe heb je deze situatie ervaren?

• Hoe heb je God ervaren en was Hij tot steun? Of niet?

• Had je behoefte van andere mensen en hoe waren zij tot steun?

• Terugkijkend:wat kan je leren van de situatie, wat zou je anders doen?

VOORBEDE 20 minuten

Bid na het delen per persoon specifiek voor de nood van deze persoon.

GROEIEN 20 minuten

Bijbelvers om te onthouden

… toch zal ik juichen voor de HE E R , jubelen voor de God die mij redt. 
Habakuk 3:18

GESPREKSVRAGEN



1. Welk persoon uit de bijbel is een steun voor je specifiek als het 
gaat om het handelen in moeilijke situaties? Wat kunnen we leren 
van deze persoon? 

Lees met elkaar Job 1:1-5 en 1:20-22

2. Omschrijf het karakter van Job

3. Welke dingen deed Job nadat hij zoveel ellende over zich heen kreeg

4. Hoe gaat Job om met het wegvallen van al zijn rijkdom, wat was zijn 
diepste motief in het leven?

Lees tot slot als bemoediging met elkaar Job 42:5

5. Wat was de verandering die Job meemaakte?


