
Kringavond 19 april 2006

Jezus’ weg naar Jeruzalem

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet 
vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een 
slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft 
hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood 
aan het kruis.

Filippenzen 2:6-8

We denken na over het lijden en sterven van Jezus.

GROEIEN 40 minuten

Bijbelvers om te onthouden

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij 
voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.

Johannes 12:27

GESPREKSVRAGEN

Lees Johannes 3:16, Hebreeën 10:5-7, Filippenzen 2:6-8, Hebreeën 5:7

1. Wat motiveerde de Vader om zijn eniggeboren zoon naar de wereld te
zenden? 
Wat motiveerde Jezus om ondanks zijn angst toch die weg te gaan, 
van zijn troon naar stal, van de stal naar het kruis? 

2. Begrijp je de doodsangst van Jezus?

3. In 1 Johannes 4:19 staat: Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft 
liefgehad. Wekt Jezus’ liefde inderdaad liefde in jouw hart op? 

4. Denk samen na over het hart van God voor de verloren mensen. Is 
daar iets aan veranderd? 

5. Andrew Murray schrijft: “Er is geen waarheid geestelijker en dieper 
dan deze: Christus, ons Hoofd, is werkelijk volkomen afhankelijk van 
de leden van Zijn lichaam om de plannen uit te voeren die Hij, als 
Hoofd, gemaakt heeft”. Bespreek deze uitspraak.


