
Kringavond 26 juni 2006

Bewogenheid, de roeping en het doel

Vandaag staan we stil bij de roeping die God ons geeft. Bij Nehemia 
begon de roeping door in gebed zijn bewogenheid aan God voor te 
leggen. Vanuit het gebed en berouw antwoordde God door hem een 
opening te geven en te gaan naar Jeruzalem om de muren te herbouwen. 
Dit gebeurde op een hele praktische concrete manier. Door te luisteren 
naar God’s stem kwam er weerstand. 

GROEIEN 45 minuten

Bijbelvers om te onthouden

“Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde
dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan” Nehemia 1:4

GESPREKSVRAGEN

Lees Nehemia 1

1. Wat was de reactie van Nehemia op wat hij hoorde van Chanani?

2. Wat bidt Nehemia tot God? Welke kenmerken halen we er uit?

3. Herkennen we de bewogenheid van Nehemia over een situatie of 
mensen? We mogen God er om vragen.

Getuigenis Jeroen

4. Wat leren we van Nehemia hoe om te gaan met onze bewogenheid in 
gebed?

Lees Nehemia 2:1-10

5. Wat vraagt Nehemia van de koning?

6. Hoe bereidden wij ons voor op een roeping/ actie n.a.v. de 
bewogenheid die God ons geeft?

7. Wat volgt er uit de actie van Nehemia? Hoe gaan wij daar mee om?


