
Kringavond 2 april 2007       eigen overtuigingen

Lezen: handelingen 5:1-11 over Ananias en Saffira

Waarom verkochten ze hun grond?

Wie had daartoe opdracht gegeven?

Als het hun eigen wil was waarom werden ze dan toch door God gedood?

Het gaat om je hart!

Waarom doe je dingen?

Hoe maak je beslissingen?

Hoe ga je om met geld? En met stille tijd? Waarom doe je stille tijd?

Ook bijvoorbeeld, eerlijkheid, drank, illegale muziek

Hoe ontwikkel je een eigen overtuiging? 

Waar begint een overtuiging mee? Kennis? Liefde? 

Doe je dingen omdat ze moeten? Of omdat je ze wilt? Vind je dat je dingen moet willen?

Hoe maak je dingen praktisch?

Fil 2:13

Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het 

Hem behaagt. 

“We should be aware equally of an undevotional theology and an untheological devotion”

Bishop Henri Moule

Carriere

Tijdsbesteding

Zuiver leven, wat houdt dat in?

Liefdevol � niet over je heen laten lopen

Andere mensen helpen

Welke plek in Gods koninkrijk past bij jou?


