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W (K)erk in uitvoering

“ Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op.
Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen

zegt de HEER”.
Haggaï 1:8

GROEIEN 40 minuten

Bijbelvers om te onthouden

De luister van deze tempel (kring) zal groot zijn, nog groter dan
voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van

hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER
van de hemelse machten.’

Haggaï 2:9

GESPREKSVRAGEN

Lees Haggaï 1 en 2:3-9

1. Wat was de opdracht van Haggaï voor het volk?

2. Hoe zou je de houding van het volk omschrijven voor en na de 
woorden van Haggaï?

3. Welke beloften geeft God aan zijn volk in dit gedeelte?

4. Hoe kunnen wij als kring de tijd nemen om “het huis van de Heer” te 
herbouwen? Wat zou dit voor ons als kring concreet in kunnen 
houden?

5. Welke houding hebben wij als kring als het gaat om de “herbouwing”. 
Nemen we genoegen met wat we hebben of zien we uit naar meer?

6. Wat zal het gevolg zijn als we het huis van de Heer” herbouwen?


