Johannes 11:33-35

Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar meegekomen
waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd ... Jezus
weende.

Bovenstaande citaat komt uit het verhaal over de opwekking van Lazarus uit de dood.
Het wonder dat Jezus verricht is natuurlijk geweldig, maar het geloof van Maria en
Marta in Jezus en de manier waarop Jezus omgaat met de dood van hun broer, vind ik
minstens zo indrukwekkend. Jezus, de zoon van God, ziet de mensen in tranen omdat
Lazarus gestorven is en wordt daardoor zelf diep ontroerd. Na de genezing van de
lamme en van de blindgeborene, is dit niet het zoveelste te verrichten wonder. Nee, er
staat: Jezus weende. Jezus, Koning der koningen, regeert niet afstandelijk vanaf een
grote afstand. Hij staat midden tussen de mensen en Hij is begaan met het lot van
de mensen. In die twee woorden, Jezus weende, wordt Hij opeens zo werkelijk en
wordt, voor mij, zo duidelijk hoe Hij is: God is liefde.
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