Over
‘snel
geld’

[=

Een paar maanden geleden kreeg ik
een mailtje over snel geld verdienen:

Subject: make some &

>Subject: Check this out quickly and
respond

[lam forwarding this because the person
who sent it to me is a very professional
business person and a good friend and
does not send me junk.

Microsoft and AOL are now the largest
Internet company and in an effort make
sure that Internet explorer remains the
most widely used program, Microsoft
and AOL are running an e-mail beta fest.
When you forward this e-mail to friends,
Microsoft can and will track it (if you are
a Microsoft Windows user) for a two
week time period. For every person that
you forward this e-mail to, Microsoft will
pay you $245.00, for every person that
you sent it to that forwards it on,
Microsoft will pay you $243.00 and for
every third person that receives if, you
will be paid $241.00.

Within two weeks,Microsoft will contact
you for your address and then send you
a check.

I thought this was a scam myself, but two
weeks after receiving this e-mail>and
forwarding it on, Microsoft contacted me
for my e-mail and within days, I received
a check for $24,800.00. You need to
respond before the beta testing is over.
If anyone can afford this Bill Gates is the
man. Its all marketing expense to him.
Do Well!l! g

Hoeveel is $24,800.00 ook al weer? lets
van £50.000,- of zo. Nou, da’s de moeite
waard toch? En ik begon na te denken
of ik dit wilde en kon doen.

Waarom zou ik dat doen? Punt 1:
£50.000,- is niet mis. Punt 2: er hoeft
weinig te worden gedaan. Punt 3: ik
benadeel er niemand mee.

Waarom zou ik het niet doen? Punt 1:is
het wel waar? Punt 2: dat men er in kan
slagen om onze mail te volgen vind ik
geen leuk idee. Waarschijnlijk zou
Microsoft het wel willen, want zij hebben
door mailtjes van werknemers onlangs
een rechtszaak verloren. En als ze dat
toch gaan uitzoeken, kan ik maar beter
een graantje meepikken, nietwaar? Punt
3: waarom wil ik zo graag met weinig
moeite veel geld verdienen? Heb ik
zulke schulden, iets zo hard nodig dat ik
er niet tegen werken kan? En waarom
kriebelt het direct zo in m’n buik en
komen er allerlei plaatjes van dure en

leuke dingen in mijn gedachten?

En toen realiseerde ik me dat, nog
afgezien of het waar is, het wel opvallend
is dat het idee mij zo volledig vervullen
kan. En daarom is waar wat in de bijbel
staat:

Ef.5:5

U moet goed weten dat in het Koninkrijk
van Christus en God geen plaatsis voor
mensen die ontuchtig, losbandig of
hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen
van een valse god. [Het Boek]

1 Tim. 6:10

Want geldzucht is de wortel van alle
Ikkwaad. Door achter geld' aan te jagen
zijn sommigen wvan het geloof
afgedwaald en hebben zichzelf allerlei
leed berokkend. [Groot nieuws Bijbel]

Luk. 12:15

Entegen de hele menigte vervolgde hij:
‘Let er toch op dat u zich ver houdt van
alle hebzucht. Want ook al bezit iemand
alles in overvloed, hij bezit zijn leven
niet!’ [Groot nieuws Bijbel]

Kol. 3:1-6

Nu umet Christus bent opgestaan uit de
dood, moet u zich bezighouden met
hemelse zaken. Want Christus zit daar
nu op de allerhoogste plaats aan de
rechterhand van God. Richt daarom uw
gedachten op de dingen van de hemel
en niet op die van de aarde. U bent
immers al gestorven en uw leven is nu,
samen met Christus, verborgen in God.
Eens wanneer Christus,Die ons levenis,
zichtbaar voor iedereen zal terugkomen,
zal blijken dat ook u deel hebt aan Zijn
glorierijke macht. Weg dan met alle
aardse zonden, zoals sexuele zonden,
vuiligheid, hartstocht, slechte
verlangens en hebzucht. Door altijd
maar meer te willen hebben, aanbidt u
een afgod. Gods vreselijke straf komt
over hen, die deze dingen doen. [Het
Boek]

Al deze verzen klinken behoorlijk sterk,
maar als ik me nog bedenk hoe
makkelijk mijn hoofd op hol raakte toen
ik over de bedragen begon na te
denken, zijn dit soort waarschuwingen
op hun plaats. Geld, bezit, kan heel
makkelijk je drijfveer, je god worden.
Kijk uit waar je naar verlangt.

B Peter Visser



